EEN TRADITIE OP DE BRABANTSE WAL: DE BERGSE PASSIE OP 20 MAART.

We kennen allemaal wel The Passion, die weer op Witte donderdag uitgezonden gaat
worden. In Bergen op Zoom organiseren we voor de tweede keer. DE BERGSE PASSIE.

We hopen dat deze bijzondere activiteit een jaarlijks terugkerend gebeuren gaat worden. Een
nieuwe traditie om op bijzondere wijze het lijden van Christus te gedenken en wellicht ook
wel zelf een beetje te ervaren.

In veel kerken is een kruisweg aanwezig of wordt op Goede Vrijdag via woord en beeld de
kruisweg bewandeld of getoond in de diensten via de schermen of kunstwerken. Veertien
gebeurtenissen, die Jezus van Nazareth moest ondergaan onderweg naar Golgotha, de plek
waar het op het eerste gezin allemaal leek te eindigen en de hoop uit handen van de
mensen werd geslagen. Veertien belangrijke momenten, die Jezus ’lijden, kruisdood en
begrafenis tekenen. Tijdens deze weg door de diepte heen nam Hij door het dragen van het
loodzware kruis al het kwaad, wat mensen elkaar kunnen aandoen en wat ons overkomt, op
zijn schouders.

Ook vandaag de dag is er veel pijn en lijden. Heel wat mensen hebben een eigen kruis te
dragen. De angst. De onveilige gevoelens. De conflicten en de zeer onzekere situatie in de
wereld. En dan hebben we het nog niet eens over ons persoonlijke leed. Allemaal hebben we
ons eigen kruis te dragen. Soms is het redelijk licht, soms loodzwaar. Denk aan jongeren, die
geen goed zicht op de toekomst hebben; mensen die het vertrouwen kwijt hebben geraakt in
de samenleving en de politiek; mensen, die op straat moeten leven; mensen, die worstelen
met hun geaardheid of met ethische kwesties; mensen, die eenzaam zijn; mensen die niet
welkom zijn; uit een ander land komen of een andere religie aanhangen; mensen, die met de
nek worden aangekeken; die ziek zijn of een dierbare intens missen en dan hebben we het
nog niet eens over onze zuchtende aarde en alles wat daarop leeft. En misschien heb je zelf
ook te dealen met een kruis in je leven. Hoe ga je daar mee om? Kortom: een kruis dragen.

In Bergen op Zoom gedenken we op vrijdag 20 maart deze weg van Jezus, gaan achter het
kruis aan. Kan Jezus’ gang naar Golgotha inspirerend, troostend en helpend zijn in ons eigen
leven. Kan bijzondere muziek uit Jesus Christ Superstar en TOP2000 nummers en rakende
teksten van deze tijd ons daarbij helpen en voelen we ons geroepen om op heel bescheiden
wijze de weg die Jezus ging te bewandelen. Jezus ‘kruis helpen dragen net als Simon van
Cyrene deed. Kunnen we elkaars kruis helpen dragen? We staan op, gaan aan de wandel en
doen wat in Godsnaam.

Datum: 20 maart a.s.

Plaats van opening: Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom
Tijd: 19.00 uur. (De kerk is open vanaf 18.30 uur)

M.m.v.: Zangeres Corina Overgaauw en pianist Toine Jimkes.

Na ongeveer een half uur samenzijn in de Ontmoetingskerk wordt het liggende kruis
opgericht en gedragen door jonge mensen. We gaan op pad achter het gilde aan door het
centrum van de stad. Mediterend en denkend en af en toe halthoudend bij een pleisterplaats
bij één van de staties. Daar wacht ons dan een kort inspirerend woord. Achter de stoet wordt
het loodzware kruis gedragen. Rondom het kruis dansen prachtige vlinders (teken van hoop
op nieuw leven). Bijzonder vlinderoutfits, die gemaakt zijn door de Bergse
kunstenaar/ontwerper Ward Warmoeskerken en Irene Weug.



Na een korte tocht komen we aan bij de St. Gertrudiskerk op de markt. Hier worden we
opgewacht door Harmonie Kolping’s Zonen. Dit harmonieorkest speelt de symfonie van
Jesus Christ Superstar. Tevens zal er gelegenheid zijn om een kaarsje aan te steken.

Het geheel wordt aan elkaar gepraat door Ds. Ellen van Sluijs en Pastoor Paul Verbeek.

De 14 staties, bestaande uit 14 schilderijen, staan opgeslagen in etalages van bedrijven en
winkels in de binnenstad en worden onthuld op vrijdagavond 20 maart Deze bijzondere
kruisweg is nog tot en met Pasen te bewandelen.

We hopen dat jij/U bij de Bergse Passie aanwezig wil zijn, mediterend bij die bijzondere
muziek en zang uit Jesus Christ Superstar. Sta op, luister, sta stil en ga aan de wandel.

Wellicht dat jouw persoonlijke te dragen kruis iets lichter wordt. Wellicht dat het kruis van een
ander net een beetje lichter wordt.

Ds. Ellen van Sluijs



